
Tentdienst Oudleusen 31 augustus 2025 om 10.30 uur  
Thema: ‘Als er een God is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?’ 

 

Met medewerking van een band van de NGK te Kampen en de leden van de Werkgroep Tentdienst. 

Voorganger: ds. Freek Schipper     
 

• Welkom  

• Lied 216 [Dit is een morgen als ooit de eerste] 

• Woord van vertrouwen en groet  

• Gebed om een zegen over de dienst  

• Lied 334 uit ‘Opwekkingsliederen’  

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. 

Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 

     Refrein: Schijn in mij, schijn door mij! Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  

Kom heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen. 

Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint. 
 

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid, uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 

Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.    Refrein 
 

Staan wij oog in oog met U, Heer, daalt uw stralende licht op ons neer, 

zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven.  Refrein 
 

• Gesprek met de kinderen voor ze naar hun dienst gaan 

• Inleiding op het thema: Hoe stel je de vraag?  

• Lezing van Matteüs 11 vers 2 tot en met 6 

• Lied 940 [Verberg mij nu] 

• Eerste deel van de overdenking: Over wat voor God hebben we het? 

• Lied 939: 1 en 3 [Op U alleen] 

• Lezing van Marcus 10 vers 46 tot en met 52 

• Tweede deel van de overdenking: Aan wie stel je de vraag? 

• Lied 733 uit ‘Opwekkingsliederen’   

De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. 

    Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam! 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen: tienduizend redenen tot dankbaarheid.     Refrein 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.    Refrein  
 

• De kaars voor de Cazemierschool wordt overhandigd 

• Lied 582a uit ‘Hemelhoog’ met een extra vers 

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 

Wees daarom blij, wees daarom blij en zing verheugd… 
 

Hier in de tent, hier brandt het licht dat de Heer ons geeft, dat de Heer ons geeft. 

Neem het maar mee, mee naar je school, dat Hij daar ook leeft, dat Hij daar ook leeft. 

Hier in de tent brandt het licht van de Heer, dat het gaat schijnen elke dag meer. 

Hier in de kerk, morgen op school brandt het licht van God. 
 

• Gebed, afgesloten met een gezongen ‘Onze Vader’,  

• Collecten: 1. St. KiKa (Kinderen kankervrij) 2. Onkosten van de tentdienst 

• Lied 430 uit ‘Opwekkingsliederen’ (staande)  

Heer, ik prijs uw grote Naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan 

die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar 

het kruis droeg U mijn pijn; van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. 

Heer, ik prijs uw grote Naam. 

• Zegen  


